- Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk
Verschijnt iedere veertien dagen 83¢ jaargang no. 8 21 april 2023
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE

Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? (Marcus 16:
4)

Op eerste Paasdag overleed de bekende theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Het tijdstip van het
overlijden werd door veel mensen als opmerkelijk gezien. Juist op de opstandingsdag van de Heer
overleed hij. En voor een gelovige is juist die opstanding een symbool dat wij het eeuwige leven zullen
beérven doordat Jezus opstond uit de dood. Ik las echter ook een ander commentaar: juist doordat hij op
Pasen stierf laat zien dat Jezus niet het eeuwige leven zou geven. Een wat zuur commentaar verder,
vandaar dat ik alleen de kern weergeef. En juist die tegenstelling van hoe mensen keken naar het
overlijden op eerste paasdag van Huub Oosterhuis geeft precies weer wat het probleem met Pasen is.
Namelijk: geloof je dat het God mogelijk is om iemand het leven, ja zelfs het eeuwige leven te geven. In
de kerk luisterden wij op Eerste Paasdag naar een vraag van de vrouwen op Paasmorgen. Wie zal de
steen voor het graf wegrollen? En juist rondom die vraag zie je menselijk denken en goddelijk handelen.
Op Goede Vrijdag was de Heer na Zijn sterven begraven in een rotsgraf. En voor zo’n graf wordt een
ronde steen gerold. En helemaal goed rond is zo’n steen natuurlijk nooit. Daarnaast is zo’n steen enorm
groot. Een meter of twee hoog en daarmee ook twee meter breed. Te zwaar om door een paar vrouwen
te worden verplaatst. Dus in dat graf heerst het donker van de dood. En geen mens kan ten diepste daar
het levenslicht in brengen. Daar heb je hulp voor nodig. Hoe wordt het weer licht in de duisternis van de
dood? En dat is de vraag die achter deze opmerking over het wegrollen van de steen ligt. Hoe wordt het
licht in dat duistere graf? Dat gaat niet lukken. En zo zeggen mensen vandaag de dag dat het ook niet zal
lukken om eeuwig leven te hebben. Want dood is dood. Dan ligt een gestorvene in zijn of haar graf. En
dat is het dan. dat is heel cru gezegd, maar daar komt het wel op neer als je niet gelooft in een leven na
de dood, een eeuwig leven. Hoe wordt het licht? Hoe komt dat leven er wel als de mens dat niet kan
doen? En dan is er het wonder op die Paasmorgen dat de steen al weggerold is. Dus die vrouwen hoeven
niet moeite te doen voor iets wat zij uiteindelijk niet kunnen, namelijk die steen zien weg te rollen. Nee,
dat is voor hen gedaan. God heeft ingegrepen. Heeft dat donkere graf, waar de steen al het licht
tegenhield verlicht met de morgenzon van Pasen. En dat licht vraagt nu om geloof. Want als je blijft
kijken naar die steen van de dood, die het graf afsluit en blijft zeggen dat die steen niet weg te halen is,
dan is er ook geen hoop. Maar als je met dit wonder op Pasen gaat zeggen dat het wel mogelijk is. Dat
die steen wel weggehaald kon worden. Niet door een mens, maar door God, dan ga je ook beseffen en
geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat het niet afgelopen is, maar juist doorgaat. Het
evangelie van Marcus wil ons juist daar brengen. Om niet menselijk en daarmee in onmogelijkheden te
denken, maar in de mogelijkheden van God. Juist Pasen laat ons dit zien. De dood heeft niet het laatste
woord, maar God, de Heer. Die veel te zware steen was weggerold. God had het gedaan. En zo geeft Hij
ook vandaag het eeuwige leven. Onmogelijk als je er menselijk over denkt, mogelijk als je het vanuit
het perspectief van God naar kijkt.

Ds. F.J.M. van Veldhuizen

KERKDIENSTEN

ZONDAG 23 APRIL

Wijk 1: 9.00 uur: Prop. M. Karsbergen, Gouda

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, Bediening Heilige Doop

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

Collecten: 1. Wijk 1 Hope4Ukraine Wijk 2 - Diaconie 2. Instandhouding eredienst ;
3. Onderhoud kerk




ZONDAG 30 APRIL

Wijk 1: 9.00 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Wijk 2: 10.30 uur: Ds. A. Jonker, Putten

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. G.D. Kamphuis, Barneveld

Collecten: 1. Wijk 1 Hope4Ukraine Wijk 2 - Diaconie 2. Instandhouding eredienst ;
3. Onderhoud kerk

ZONDAG 7 MEI

Wijk 2: 9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok

Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

Collecten: 1. Wijk 1 Werelddiaconaat; Wijk 2- Project 10 27 Zuid-Soedan
2. Instandhouding eredienst ; 3. Onderhoud orgel

VAN DE REDACTIE

De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 12 mei. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk
vrijdag 5 mei binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen. De algemene
berichten en de kopij voor wijk 2 bij Anneke Kok, kerkklokO2@gmail.com. De bezorging wordt
geregeld door fam. Boele.

Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN

Digitale collecte

Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS

Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl

Collectemunten bestellen en ophalen

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:

1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel
uw collectemunten’.

2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in
ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:

- wijk 1: J. van Vliet

- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl
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Oude metalen helpen de Voedselbank

Oud ijzer, en ook andere metalen, kunnen prima hergebruikt worden. Het gaat om: ijzer, koper, lood,
aluminium, RVS etc. U kunt ze brengen in de “oud ijzerbak™ bij dhr. J. van Dam. Let op; andere
materialen geven extra onkosten! Door oude metalen hier in te leveren draagt u niet alleen bij aan
hergebruik van materialen maar steunt u ook een goed doel. Elke kwartaal wordt er door de diakenen
een doel uitgekozen.

In de maanden april, mei en juni is de opbrengst van de oude metalen voor de Voedselbank [Jssel en
Lek. Met deze opbrengst worden groenten en fruit gekocht om voedselpakketten aan te vullen.
Alvast hartelijk dank voor uw metalen.

ALGEMENE BERICHTEN

Website: www.hervormdstolwijk.nl

Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439

Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk
Tel: 341787; b.g.g. 342363

Mail: reserveringrehoboth@gmail.com

RTV KRIMPENERWAARD

De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken. Via de website
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘vitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de
Rekam.

WIJKGEMEENTE 1

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk 1 @hervormdstolwijk.nl
Scriba: Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl

Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl

App: HG Stolwijk 1

CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten

Op zondag 23 april gaat Marco Karsbergen, onze stagiair, voor. Als onderdeel van zijn stage moet hij
één keer in ons midden voorgaan. Ikzelf zit dan in de kerk. Laten we voor hem bidden dat hij vol zal
zijn van de Geest en zo ons het Woord mag brengen en zelf er ook van leren.

Op zondag 30 april hoopt ds. Van Rooijen uit Noordeloos voor te gaan. Een bekend predikant voor ons,
die ons ongetwijfeld weer zal verrassen met een mooi Bijbels inzicht.

Op zondag 7 mei hoop ik zelf weer in uw midden te zijn. Waarschijnlijk preek ik dan uit Filippenzen 3.

Nieuw ZWO-collecte doel voor de maanden mei en juni:

Hope4Ukraine

Toen op 24 februari 2022 de oorlog uitbrak in Oekraine, kon een stel pioniers uit Leeuwarden en
omstreken niet stil blijven zitten en toekijken.

Vanuit de Stadskerk in Leeuwarden werden daarom al gauw gebedsavonden en inzamelingsacties
georganiseerd. Het transport van de ingezamelde spullen werd georganiseerd door stichting de 4e
Musketier.

Ze kwamen op die manier in contact met een Oekraiens echtpaar uit Irpin en werden uitgenodigd om
langs te komen en te komen helpen.

Dit was begin april, net nadat de Russen uit hun stad waren weggetrokken. Het stel waarmee de mannen
in contact komen is nauw verbonden met de Irpin Bible Church.

Deze kerk gevestigd in Irpin (dat een van de voorsteden van Kiev is en voor 70% werd verwoest) heeft
sinds het begin van de oorlog haar deuren nooit gesloten en kwam direct in actie voor een ieder die maar
hulp nodig had.

De kerk werd door de overheid aangewezen om als lokale rode kruis te fungeren en zodoende alle
hulpstromen te codrdineren en te verzorgen in die regio.
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Nog dagelijks verstrekken zij voedselpakketten, organiseren activiteiten, bieden medische hulp en gaan
er verschillende teams op pad voor uiteenlopende werkzaamheden.

Tijdens dat bezoek hebben ze gesprekken gevoerd met de Irpin Bible Church over wat ze konden doen.
Toen zijn ze op het idee gekomen om naast hulptransporten ook groepen Nederlanders die kant op te
krijgen die de handen uit de mouwen willen steken.

Vanuit dat bezoek dat plaatsvond in april 2022 werd de basis gelegd voor een langdurige en nauwe
samenwerkingsrelatie van waaruit inmiddels al ruim 100 hulptransporten zijn georganiseerd en 6
herstelreizen hebben plaatsgevonden.

Vanuit Stolwijk zijn in november 2022 Martin en Anouk Breedijk ook mee geweest met een herstelreis
en nu is Anouk voor de tweede keer mee gegaan om drie weken te gaan helpen met het afwerken van
tiny houses en realiseren van watervoorzieningen.

Meer informatie kunt u lezen op www.hope4ukraine.nl .

Mogen wij ook nu weer op uw steun rekenen door uw gebed en uw gift in de collectezak.

Ook willen we de velen bedanken die al een steen of steentje inmiddels hebben bijgedragen aan de actie.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

ZWO-commissie

Kerkenraad

In de week direct na Pasen stond op dinsdag 11 april onze maandelijkse kerkenraadsvergadering
geagendeerd. We keken dan ook met elkaar in dankbaarheid terug op de mooie bijeenkomsten en
diensten in de stille week. In deze week mochten we toeleven naar de opstanding van onze heer Jezus
Christus op Paasmorgen. Zijn lijden en sterven maar bovenal zijn opstanding en overwinning op de
dood is de kern van ons geloof van waaruit we leven en waaruit we ook ons werk als kerkenraad mogen
doen.

Op deze dinsdag mochten we, op zijn eerste stagedag, Marco Kasbergen ontvangen als gast in onze
vergadering. Aandacht voor het ‘bestuur’ van de kerk maakt onderdeel uit van zijn stage in onze
gemeente.

Belangrijk agendapunt in deze vergadering was de invulling van de 2 vacatures in de kerkenraad. Als u
dit bericht leest dan zijn de namen van Marion de Gier voor het ambt van ouderling en Robert de Heer
voor het ambt van diaken in de dienst van 16 april genoemd en hebben zij deze benoeming in
overweging. Vraag aan u als gemeente Marion en Robert mee te nemen in uw gebed.

Het evalueren van de kerkdiensten en met name de bijzondere diensten is een vast onderdeel in onze
vergadering. Deze evaluatie was enkele vergaderingen terug de aanleiding om het doopformulier zoals
die nu in onze wijkgemeente gebruikt wordt tegen het licht te houden. Hoewel de inhoud van het
doopformulier in onze kerk min of meer vast staat, kijken we naar het taalgebruik en de formulering van
de doopvragen. Deze doopvragen zijn ook de leidraad voor het doopgesprek met de ouders. Door
verschillende formulieren te vergelijken zijn er een aantal suggesties voor aanpassingen in de
vergadering besproken. Enkele kerkenraadsleden gaan met deze suggesties aan de slag en komen in de
volgende vergadering met een voorstel.

In deze vergadering keken we ook terug op de geslaagde serie Groot Huisbezoeken. De avonden werden
goed bezocht. Het gebruik van het spel ‘kaarten op tafel’ leidde tot serieuze maar ook levendige
gesprekken.

Tegen half elf eindigden we de vergadering met het zingen van het lied waarmee we ook de dienst op
Paasmorgen waren begonnen: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’.

Benoeming ambtsdragers

De kerkenraad is blij dat gemeenteleden namen hebben ingediend voor het vervullen van de vacatures
binnen de kerkenraad.

In haar vergadering van dinsdag 11 april heeft zij het besluit genomen om op grond van de ingediende
namen gemeenteleden te benoemen.

Voor het ambt van Ouderling Vorming en Toerusting: Mw. Marion de Gier-Slagboom.

Voor het Ambt van Diaken: Dhr. Robert de Heer.

De benoemde ambtsdragers hebben tot uiterlijk vrijdag 28 april de tijd om te overwegen of zij dit ambt
zullen aanvaarden. Wij wensen hun daarbij Gods kracht en wijsheid toe en vragen u als gemeente om in
uw voorbede aan hen en hun gezinnen te denken.

Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure of één van de verkozen personen, dan dient u dit
binnen een week schriftelijk en ondertekend kenbaar te maken bij de scriba van de kerkenraad.



Gebruik Kerkapp

We zijn heel dankbaar dat de kerkapp zo goed gebruikt wordt in onze gemeente. Zo goed zelfs dat soms
de berichten wel daarin, maar niet in de Kerkklok te lezen zijn. Dat is jammer voor gemeenteleden die
geen smartphone hebben en daarom geen toegang hebben tot de app. Nu is er echter nog een
mogelijkheid om toch de kerkapp te bekijken. Mocht u in het bezit zijn van een tablet of computer, dan
kan de app ook daarop worden geinstalleerd, zodat u ook volledig op de hoogte bent. Om de app te
installeren, kunt u contact opnemen met Jaap Jan Leeuwenburgh. Hij komt dan zelf langs of hij stuurt
iemand om de app voor u te installeren. Daarnaast zullen we blijven proberen om zoveel mogelijk ook
in de Kerkklok mee te delen.

Kerk in de buurt
Nog een herinnering voor de middag van 8 mei. U bent welkom om 15.00 uur in de zaal van het
Bilwijkcomplex. Wilt u zich opgeven bij Marijke Plaizier of ds. Van Veldhuizen.

Inloopochtend

Zoals in de vorige Kerkklok al is vermeld zal de laatste inloopochtend van dit seizoen zijn op donderdag
11 mei van 10.00 - 11.30 in gebouw Rehoboth. Die ochtend hopen we elkaar weer te ontmoeten onder
het genot van koffie/thee met iets lekkers erbij.

Ik vind het fijn om altijd weer te zien hoe gezellig jullie het met elkaar hebben! Iedereen, ongeacht
welke leeftijd, is van harte welkom!

p-s. In het nieuwe seizoen kunnen we weer bijeenkomen op 14 september.

Marijke Plaizier

Meet & Greet, vrouwenmiddag

High Tea

Op zaterdagmiddag 13 mei willen we bij elkaar komen voor een gezellige High Tea. Heb je zin om mee
te doen? Neem wat voor de High tea mee, dan delen en proeven we met elkaar al dit lekkers!

Welkom om 14:30 uur bij Gerlien van Woudenberg.

Geef je op via de Kerk app of via mail bij Gerlien of bij Ria Leeuwenburgh.

Ten slotte

De paasdagen zijn voorbij. Eerst mochten we in de Stille Week elke avond stil staan bij het lijden en
sterven van onze Heer, waarna we op Paasmorgen de jubel op de Opgestane Heer mochten uitzingen.
Wat een prachtig iets om dit zo met elkaar mee te maken.

In de week van 1 mei zijn wij er een weekje tussenuit. Voor dringende zaken kunt u zich tot één van de
kerkenraadsleden wenden.

Mij is één opmerking tijdens de Stille Week bijgebleven: zonder Christus is Pasen een eitje. Zowel
letterlijk als ook figuurlijk. Want pas als wij beseffen wat het Hem heeft gekost, zien we dat Pasen
zoveel meer is. Dank ook voor de hartelijke felicitaties met mijn verjaardag op Witte Donderdag.
Een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de opgestane Heer nabij is.
Uw ds. Frank van Veldhuizen

Agenda

Zondag 23 april

Organist: Rob van Esseveldt

Creche: Maringa Bregman, Joanne Pennewaard en Emmely Vonk Noordegraaf
KND: OB: Jolanda en Stijn, MB: Andrea, BB: Marielle

Zondag 30 april

Organist: Pleun Eikelboom

Créche: Josine Bogaard, Esmee de Jong en Femke Graveland
KND: OB: Diana en Marc Jan, MB: Naomi, BB: Kerk

Zondag 7 mei

Organist: Marco Vos mmv het combo

Créche: Lisa Hogendoorn, Nienke Kortleven en Sara Kastelein
KND: zie rooster



WIJKGEMEENTE 2

Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk

Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl

CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze, (op maandag tussen 19:00 en 20:00 uur)
VOORZANG:

23 apr. vm: Ps. 99:8  nm: Ps. 112:1

30 apr. vm: Ps. 92:1 nm: Ps. 91:5

7 mei vm: Ps. 94:1 nm: Ps. 110:1

UIT DE PASTORIE

Zieken:

We denken aan hen die thuis of in de tehuizen te maken hebben met zorgen rondom hun lichamelijke
en/of psychische gesteldheid. We lezen in Psalm 125: ‘Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg
Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom
Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. '(vers 1-2)

Geboren:

In de vroege morgen van 14 april 2023 werden Maurien en Marit Plug-Sterk verblijd met de geboorte
van hun zoon Aron Christian. Hij is naar de mens gesproken te vroeg geboren en daarom kwam hij ter
wereld in het ziekenhuis te Leiden. We zijn verwonderd en dankbaar dat de Heere zijn leven heeft
willen sparen en ook Marit door de bevalling heeft heen geholpen. Het is een groot wonder van de
Heere God dat Hijj jullie huwelijk heeft willen zegenen met de kinderzegen. We willen hier ook de
wederzijdse grootouders bij betrekken. Elk kind dat wij ontvangen, is een teken van Gods zorg in ons
leven. Tegelijk legt Hij een gedeelte van Zijn zorg op de schouders van ons als ouders. Wat een zegen
dan, dat wij met ons kleine kindje, dat nog van niets weet, bij de Heere terecht kunnen en we bij deze
God alles kunnen vinden, wat we nodig hebben. Hij wil ons met onze kinderen dragen in Zijn goedheid
en trouw. Wie met Hem leeft, zal merken, dat Zijn Naam een belofte inhoudt: 1k zal zijn, Die Ik zijn
zal.” Hij is de trouwe God, Die aan Zijn verbond gedenkt tot in der eeuwigheid. We bidden jullie toe,
dat de Heere zo Zijn zegenende handen over je gezin uitgebreid zal houden en voor Aron al zorgen en
jullie de wijsheid zal schenken bij de opvoeding. Dan is ons leven en dat van onze kinderen verzekerd in
Hem, Die beloofd heeft: /k zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten.

Huwelijksjubileum:

Op 24 april hopen dhr. Floor Bogaard en mw. Attie Bogaard-van Dieren te gedenken dat ze 61 jaar
geleden in de band van het huwelijk werden bevestigd. Ze mochten toen de zegen van de HEERE over
hun huwelijk afsmeken en vanaf de trouwdag heeft Hij Zich al die jaren niet onbetuigd gelaten. Er is
veel gebeurd in hun leven, maar tot op de dag van vandaag mogen ze danken voor de trouwe zorg en de
genade van de HEERE. We bidden hen Gods rijke zegen toe in de levensavond! De Goede Herder zegt
in Johannes 10: Ik ben de goede Herder, en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de
Vader Mij kent en Ik de Vader ken, en Ik geef Mijn leven voor de schapen’

Tenslotte:

We zien stille verwondering en grote dankbaarheid terug op wat de HEERE ons gegeven heeft in de
diensten rondom Goede Vrijdag en Pasen. Het indrukwekkende woord van Zijn opstanding uit de doden
resoneert na in onze harten. De Heere zoekt elke keer weer zondaren op om tot leven te brengen. Hij
gaat door met Zijn werk. Daar mochten we getuigen van zijn toen 8 lidmaten hun ja-woord gaven onder
het geopende Woord van God en knielden voor Gods aangezicht. Hij is het zo waard om aangebeden en
verheerlijkt te worden. Heb jij en heeft u Hem zo al beleden als je persoonlijke Levensvorst? Hij
schenkt Zijn leven in onze dood..gratis!

Als land beleven we deze weken bijzondere dagen. Eerst is er de Koningsdag. Verder denk ik ook aan 4
mei, waarop we stilstaan bij allen die hun leven gaven in oorlogssituaties, in het bijzonder rondom de
WOII en op 5 mei de Bevrijdingsdag. We zijn ervan overtuigd dat echte vrijheid er is, wanneer we ons
athankelijk mogen weten van de Heere Jezus. Hij zegt: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u
werkelijk vrij zijn.” (Joh. 8: 36). We wensen elkaar in deze tijd tussen Pasen en Hemelvaartsdag de
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nabijheid van de Heere Jezus toe, Die zei: ‘Tk ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld’
(Math.28:20)
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J.W. Kok

VAN DE KERKENRAAD

Doopkoffer

Voor sommigen al een bekend begrip, anderen vragen zich misschien af wat het is. De doopkoffer is
eind 2020 geintroduceerd na een geloofsopvoedavond. Ouders van recente dopelingen krijgen de
koffer ongeveer drie weken in huis. Inmiddels heeft de koffer al in meer dan 40 huiskamers gestaan!
De koffer zit vol met allerlei boekjes voor verschillende leeftijden, boeken ter inspiratie voor
geloofsopvoeding, CD’s en andere leuke hulpmiddelen om aan jonge kinderen het Evangelie te
vertellen. Ook bevat het een notitieboekje waarin tips voor andere ouders welkom zijn. Aan de hand
van deze tips is de koffer recent weer ‘ververst’ en gaat in de gemeente onder de doopouders weer
rond. Wanneer je een mintgroene koffer voorbij ziet komen, dan weet je wat erin zit!

VAN DE DIACONIE

7 mei; Project 10 27: Hulp aan terugkerende vluchtelingen Kajo-Keji (Zuid-Soedan)

Jarenlang woonden veel Zuid-Soedanezen in vluchtelingenkampen in Oeganda. Gevlucht voor het
geweld in hun eigen land. Totaal athankelijk van hulp. Nu het in hun eigen land weer veiliger is,
willen we hen graag helpen om terug te keren. Daarvoor is het belangrijk dat er goed onderwijs is voor
de kinderen en dat families weer voedsel kunnen verbouwen.

De GZB werkt samen met de Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan in de regio Kajo-Keji. Deze kerk is
inmiddels teruggekeerd naar haar thuisbasis. Veel mensen blijven echter in de vluchtelingenkampen
wonen, onder meer omdat hun kinderen in Zuid-Soedan nog niet naar school kunnen. We willen de
kerk daarom graag helpen bij het heropenen van de scholen. Daarvoor moeten beschadigde scholen
worden gerenoveerd, is er lesmateriaal nodig en een salaris voor de leerkrachten.

Ook wil de kerk hulp geven aan families die terugkeren bij het opnieuw bewerken van een stukje
grond voor hun levensonderhoud. Er wordt zaaizaad uitgedeeld en trainingen gegeven om organisch te
verbouwen. De inflatie in Zuid-Soedan is enorm en daardoor zijn de prijzen voor voedsel en brandstof
voor veel vluchtelingen niet meer te betalen. De kerk wil eerstelijns hulp verlenen waar dat nodig is.
Helpt u de kerk in Zuid-Soedan bij haar initiatieven om nieuw perspectief te bieden aan de
terugkerende vluchtelingen?

OPPAS
23-apr Beneden Annemarie Zwiers Daphne van Wijngaarden + Sara de Jong
Boven Christa Dekker Hannah Gommer + Lotte Mes
30-apr Beneden Neline de Jong Jara Both + Julia Dekker
Boven Janna Kool Pauline Hogendoorn + Lieke van Dam
7-mei Beneden Christa de Jong Heilike Weerheim + Anna Zuidbroek
Boven Gea Verhoef Lucas van Wijngaarden + Thomas Uittenboogaard
14-mei Beneden Marieke van Alphen Marlies Weerheim + Tessa Uittenbogaard
Boven Gerda Verdoold Harm Hulst + Nick Uittenbogaard
18-mei Beneden Cora van Eijk Daphne van Wijngaarden + Sara de Jong
Boven Nicolien Rademaker Luuk Verhoef + Lennart Weerheim
AGENDA
vr 21 apr Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2, strandwandelen

ma24apr 19.15 uur Bijbelclub Gemiva
Consistorievergaderin

wo 26 apr g

maOl mei 19.15 uur  Bijbelclub Gemiva

ma08mei  19.15 uur  Bijbelclub Gemiva

di 09 mei 20.00 uur  Pluskring

ma l5mei  19.15 uur  Bijbelclub Gemiva



VOLLEYBAL

Vorig jaar is tijdens de activiteitenweek een volleybaltoernooi gehouden. De winnaars van die avond
organiseren dit jaar opnieuw een toernooi.

Wanneer: 8 juni 2023

Hoe laat: inloop vanaf 19:00, start 19:30

Voor wie: gemeente wijk 2 Stolwijk

Waar: in sporthal de Stolp

Opgeven kan als team of individueel. Als team teamnaam doorgeven.

Opgeven kan door mailen naar volleybalwijk2stolwijk@gmail.com

ZORG VOOR ELKAAR

Voor iedereen die even wat
extra hulp nodig heeft.

Diaconie Wijk 2
Aris van Dam (06-28901658) en Anneke de Vries (06-10032691)



mailto:volleybalwijk2stolwijk@gmail.com
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